
Protestantse Gemeente Eben-Haëzer  
Klazienaveen 

www.pgeben-haezer.nl 
 

 
 

 

Klazienaveen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer 

 

 

Voorganger: Ds. Johan. A. Schneider, Schoonoord, namens de kerkenraad: Joop de Wolde, Jan Bartelds en 

Pipy Maarsingh, organist: Gea Fictorie, lector: Albertje Reuver, technische ondersteuning: Henk 

Wijnbergen 

                  

Orgelspel 

Lied voor de dienst: Lied 513: 1, 2, 3, 4  

Woord van welkom met aansteken  

van de tafelkaarsen   

Intochtslied: Lied 314: 1, 3  

Stil gebed  

Votum en Begroeting  

Daarop volgend: Klein Gloria  

Gebed om Gods ontferming met het oog 

op de nood van de wereld en de 

persoonlijke onderlinge vergeving 

Zingen: Lied 1010: 1, 2, 4  

Leefregelmoment 

Zingen: Lied 119: 1, 65  

Gebed om bijstand van de H. Geest 

Schriftlezing: Jozua 24: 14-18 (NBV)  

Zingen: Lied 125: 1, 2, 4  

Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11 (NBV)  

Zingen: Lied 864: 1, 2, 5  

Overdenking  

Zingen: Lied 919: 1, 4  

Afscheid ambtsdragers door Dinie de 

Jong  

Bevestiging ouderling en diaken 

Staande toezingen: Lied 361: 1, 2, 5 

Dankgebed met voorbeden / 

afsluitend Onze Vader 

Verwijzing naar de inzamelingsdoelen  

Slotlied: Lied 512: 1, 3, 4, 5  

Zegen…ter bevestiging: Lied 415: 3  

Orgelspel: Hatikvah, (Israëlisch 

volkslied)                      'de hoop') 

 

Collecten: 1e diaconie, 2e kerk, 3e onderhoud gebouwen 

 

Na de dienst is er koffiedrinken in de grote zaal achter de kerk 

 

Israëlzondag 

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan 

haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. 

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? 

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de 

vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk 

jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met 

Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het 

Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de 

zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste 

zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het Jodendom 

vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde 

officieel de Israëlzondag ingesteld. 

U ontvangt bij het verlaten van de kerk 2 magazines uitgereikt: “Isreality” en “in Zijn 

voetsporen”, een reis langs de plaatsen waarvan u kunt lezen in de Bijbel. 

 

 

Zondag 
1 oktober 

  2023 

http://www.pgeben-haezer.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer


Vergadering 

Maandag 2 oktober vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang: 19.30 uur in de 

consistorie. 
 

Kringloop het Oude Kostershuis 
Langestraat 76, 7891 GD KLAZIENAVEEN 

IEDERE WOENSDAGMORGEN GEOPEND VAN 9.00-11.30 UUR 

We kunnen terugkijken op 2 drukbezochte maanden (augustus en september) waarin heel veel 

mensen de weg hebben weten te vinden op de woensdagmorgen naar onze kringloop. Doordat we 

actief zijn op Facebook en vermeld staan op de website “Meukisleuk.nl” en 

“allekringloopwinkels.nl” zijn er ook veel toeristen geweest die ons bezocht hebben. De 

opbrengst in augustus was € 1000,00 en in september € 2000,00.  

Ook de opbrengst van de “oude metalen” was niet gering: in augustus € 350,00 en in september € 

400,00. 

Met dank aan de mensen die hun oude spullen en oude metalen hebben gebracht, de mensen die 

onze tweedehands spullen hebben gekocht en natuurlijk de medewerkers die elke week weer 

klaar staan om hun steentje bij te dragen. 
 

 

 

Persbericht 

Op 7 oktober 2023 is er een bijzonder concert in de Noorderkerk te Nieuw Amsterdam 

om 20.00 uur. Op die dag vieren 4 klassieke musici uit Emmen hun jubileumjaar!  

Martine Salomons – Sopraan – 50 jaar  

Gerda van Donk – Viool – 60 jaar  

Christiaan Thomasius – Cello – 70 jaar  

Henk Stekelenburg – Orgel – 80 jaar  

Uiteraard spelen en zingen deze musici zelf mee. Het wordt aangevuld met collega musici 

en er is speciaal voor dit concert een projectkoor samengesteld.  

Het repertoire op dit concert is bijzonder te noemen. Het koor zal met begeleiding van 

orgel en cello het Motet “Kom Jesu Komm” uitvoeren van de componist Johan Schelle. 

Deze Johan Schelle was eind zeventiende eeuw cantor van de Thomaskirche in Leipzig. 

Hij schreef deze compositie n.a.v. het overlijden van de filosoof Jacob Thomasius en 

werd tijdens de begrafenis uitgevoerd. Laat deze Jacob Thomasius nou een verre 

voorvader zijn van onze cellist.  

Johann Sebastiaan Bach zag en hoorde veel later deze compositie en werkte het verder 

uit voor twee vierstemmige koren onder dezelfde titel: Komm Jesu Komm bwv 299. Dit 

dubbelkorige stuk zal deze avond ook worden uitgevoerd door het projectkoor en het 

instrumentale ensemble.  

Tussen de 2 koorstukken in zal er een solocantate worden uitgevoerd door het ensemble 

en de sopraan. De cantate: Mein Herze schwimmt in blut -bwv 199 is tevens van Johan 

Sebastiaan Bach.  

Wie jarig is trakteert! Daarom is iedereen welkom om dit mooie concert te komen 

beluisteren! De entree is gratis. Wel wordt na afloop een vrije gift op prijs gesteld voor 

de onkosten en de musici.  

Voor verdere informatie: Martine Salomons 0646848325 

 

 

 

 

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag om 20.00 uur: b.fictorie@ziggo.nl 

mailto:b.fictorie@ziggo.nl

